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Völckerfonds Zoelen 

 

Ondersteunt bij jubilea van verenigingen en clubs. 

Hebt u er al aan gedacht subsidie aan te vragen? 

 

Neem contact op met: Willem Lassche 

Wethouder v/d Burgstraat 9 

4011 GB Zoelen 

 



   



 

ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Marco Schelling, tel: 06-22777691, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: Mevr. J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, tel. 0344-681482,  

e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek 

Kerkrentmeesters:  

 kerkbalans  IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

 collectebonnen IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

Diakonie:    IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

Onderhoudsfonds: IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71 

  



 

KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 19 januari – 10.00 uur – Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen  

 

Zondag 26 januari – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Everdien Hagen 

 organist: Cees Meijering 

 collecten: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, kerk, onderhoudsfonds 

Buren: voorganger Corné den Breejen uit Hellouw – jongerendienst 

 

Zondag 2 februari – 10.00 uur 

Erichem: voorganger Sandra Schelling 

 

Zondag 9 februari – 10.00 uur 

Buren: voorganger Scarlett Lerrick - familiedienst 

 

Zondag 16 februari – 10.00 uur 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Dick de Jong uit Oss 

 

Zondag 23 februari – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Everdien Hagen 

 organist: Cees Meijering 

 collecten: plaatselijk werk bloemenfonds, kerk, onderhoudsfonds 

 

Zondag 2 maart – 10.00 uur 

Asch: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

Buren: voorganger ds. G.J. van Aller uit De Bilt  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 10 februari 2025 

Verschijnt: dinsdag 25 februari 2025 

Periode: 2 maart - 13 april 2025 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 
Hij kan bergen verzetten 
Het is onmogelijk om bergen te verzetten, dus wie een schijnbaar onmogelijke 

taak volbrengt, die verzet bergen. Vaak spreken we van bergen werk, dan is het 
gewoon een enorme massa werk dat verzet moet worden. De woorden van 
Jezus gaan over de onmogelijke kracht van het geloof. 

 
Ik zeg u: als u een geloof hebt als een mosterdzaad,  

zult gij tot deze berg zeggen: verplaats u van hier naar daar,  

hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 
(Mattheus 17:20,  Marcus 11: 23, 1 Korintiërs 13:2) 

 

 



 

MEDITATIE – LAAT DE HEER UW VREUGDE BLIJVEN 
 

Het nieuwe jaar is ingegaan. De kortste dag is voorbij en we gaan weer de tijd van 

langer daglicht tegemoet. Voor sommige mensen is het fijn, als de feestdagen voorbij 

zijn. Anderen vinden het jammer en saai. Maar het belangrijkste is: Hóe gaan we de 

toekomst in? Vol mooie plannen? Of met sombere gevoelens? Misschien twijfels over 

onze gezondheid? Of bang voor wat er in de wereld allemaal gaat komen? We kijken 

naar het Evangelie en lezen in Filippezen 4:4” Laat de Heer uw vreugde blijven”. De 

tekst lijkt wat oppervlakkig. Makkelijk gezegd, denk je dan. “Verblijd u in de Heer te 

allen tijde.” Zo leerde ik het vroeger. Het lijkt een soort opdracht. Je verwacht, dat 

Paulus dat destijds schreef in een optimistische bui, Maar nee, hij zat in de 

gevangenis! En dat was, zeker in die tijd, beslist geen pretje. Menig mens zou daar 

depressief van worden. Politiek gezien was het ook vreselijk. Romeinse overheersing 

in een heel groot gebied, met Herodes als koning over Israël. De man, die Jezus op 

een vreselijke manier uit de weg ruimde. Een wreedaard, die ook Johannes de Doper 

en zelfs zijn eigen vrouw en 2 zonen vermoordde. En iedereen die hem in de weg zat.  

Bepaald géén fijne tijd. Als we naar het hier en nu koppelen, dan zijn wij in ons land 

toch heel wat beter af. En toch denken veel mensen van niét. Somberheid alom, 

angst voor de toekomst. Wij worden continu beïnvloed door de nare stemmen om ons 

heen. Gesprekken met familie, vrienden, maar ook de media doen hun werk, 

Berichten over de oorlogen, met alle onthutsende beelden erbij. Je zou er moedeloos 

van worden. En de waarschuwingen over dreiging, maken het er niet vrolijker op. Het 

vraagt veel van ons incasseringsvermogen . Soms wordt alles overschaduwd door 

somberheid en klagen. We komen weer terug bij de apostel Paulus. Die reikt ons iets 

aan. Wáár luisteren we allemaal naar? Stel: we hadden antennes op ons hoofd. Daar 

kun je geluidsgolven mee opvangen. Die kan je ergens op afstemmen. Dat kan zijn op 

de berichten, die tot ons komen over narigheid of dreiging. Waar praten we over met 

andere mensen? Misschien zenden we steeds nare signalen uit om ons heen. Je 

vraagt je af, waar de stem van God is in onze tijd. Zijn er ook andere signalen? Zit 

daar soms de oplossing voor het blijven steken in de misère? De woorden die we 

horen in de kerk, zoals met Kerst: Het Licht , dat in de wereld verloren in schuld 

kwam, door de geboorte van Jezus. Hij, die ons kwam bevrijden van de last van “het 

kwaad”. De liederen die we zingen. De vele teksten, die in de bijbel staan om ons te 

bemoedigen. De verhalen van dappere mensen, die volharden, ondanks hun 

moeilijkheden, omdat zij zich gesteund voelen door hun vertrouwen op God. De 

geschiedenis staat er vól van. Deze mensen hadden en hebben hun antennes gericht 

op de woorden van Jezus: “Wees in geen ding bezorgd, maar vraag God al wat u 

nodig hebt”. Moeten we dan maar achterover leunen? Want God zorgt voor mij… Maar 

zo staat dat er natuurlijk niet. Bid en werk! Paulus geeft ons heel veel mee aan 

levenslessen. En Jezus deed dat evenzo. Hij leert ons verdraagzaamheid, geduld, 

vergevensgezindheid( !) en vooral in liefde te leven met elkaar. Dat is onze opdracht 

en wie in vertrouwen rekent op Gods zegen daarover, kan “blijven in de vreugde van 

de Heer”. Dan kunnen we met goede moed het nieuwe jaar weer in.  
 

Ineke Haagen 



 

 

PASTORALIA 
 

In memoriam Gerrie Snoek-van Ommeren  
 

Wat kan het sterven toch soms snel komen. Zeker als je al 91 jaar hebt mogen leven. 

Een verkoudheid werd plotseling toch het begin van het einde voor Gerritje Cornelia 

Snoek-van Ommeren. Gelukkig was haar dochter Conny aanwezig bij haar sterven in 

Oranjehof. Gerrie zou zelf zeggen: ik heb een fantastisch leven gehad. Ze is 

opgegroeid in een warm en liefdevol gezin met drie broers boven haar. Hard werken, 

dat zeker, maar ook oog voor wat een kind nodig heeft. Geen vetpot, maar altijd 

genoeg. Gerrie ging vanuit Ingen naar de huishoudschool in Tiel, maar vond haar 

bestemming in de kraamzorg. Op een feest in Lienden ontmoette ze de liefde van 

haar leven, Chris Snoek uit Zoelen. In 1961 gingen ze trouwen en bouwden ze met 

hulp van de familie een bungalow aan de Burensedijk. In 1965 werd hun geluk nog 

groter toen Conny geboren werd. Maar in 1969 kreeg Chris een hersenbloeding waar 

hij aan is overleden. Gerrie moest verder zonder haar man en nam haar werk in de 

kraamzorg weer op. Ze vatte moed om de auto van Chris te leren rijden en zette het 

leven met haar dochter met veel hulp van anderen voort. Conny kijkt terug op warme 

kinderjaren. Als puber sprong ze vergeleken met andere leeftijdsgenoten al vroeg in 

bij hulp in de zorg voor anderen of bij de afspraken van haar moeder. Zo vormden ze 

een hecht team. Gerrie was altijd bereid om ergens te helpen. Heel veel mensen zijn 

haar dankbaar voor de hulp bij de bevalling (kraamverzorgster kwamen al voor de 

bevalling begon) of daarna. En ze heeft er zelf ook goede vriendinnen aan over 

gehouden. Helaas heeft ze soms ook moeten ervaren, dat er misbruik is gemaakt van 

haar bereidheid om klaar te staan. Maar dan keek ze maar weer eens naar het bordje 

dat bij haar thuis hing: Een blij gezicht opent alle harten. En dat aanstekelijk vrolijke 

gezicht, is wat veel mensen zich nu nog herinneren. Ook de kerk, de rommelmarkt en 

de harmonie konden op haar rekenen. Ze was ook lid geworden van de 

vrouwenvereniging “Wees getrouw” Na een paar jaar kwam zij in het bestuur en heeft 

zij samen met een heel bestuur veel activiteiten georganiseerd. Zo hebben zij bijna 

20 jaar een kledingbeurs georganiseerd op de zolder van de kerk. Oliebollen van Joop 

van Hilten verkocht, bloembakjes rondgebracht, sokken gebreid, menige man uit 

Zoelen liep op haar sokken. En waren alleen de voeten versleten dan kon je voor half 

geld de sokken laten aanbreien want weggooien is zonde! Toen de kleinkinderen bij 

Alidus en Conny geboren werden was ze een geweldige oma voor ze. Thijmen, 

Christian en Leon en later ook de vrouwen Dianne en Joanne, waren haar op het hart 

gebakken en Conny kon altijd ook op haar hulp rekenen. Toen Alidus drie jaar geleden 

stierf, brak dit ook het hart van Gerrie, die weer veel verdriet van vroeger tegen 

kwam. Later kwamen de jaren dat de rollen langzaam aan omgekeerd werden.  

  



 

 

 

Uiteindelijk kon Gerrie gelukkig terecht in Oranjehof, waar ze ook nog veel plezier en 

vrolijkheid heeft gebracht. Op het afscheid in de kerk van Zoelen lazen we uit de brief 

aan de Filipenzen: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, de Heer is nabij!  

Gerritje Cornelia Snoek- van Ommeren is als kind gedoopt en heeft haar hele leven 

lang kracht en moed gevonden in dit geloof: gedragen door God en gedragen door 

mensen is ze onvergetelijk geworden in de levens van haar naasten maar ook in 

Zoelen.  

Haar gedachtenis mag ons tot zegen zijn en we bidden Conny en de jongens en hun 

gezinnen de nabijheid van God en mensen toe.  

 

Ds Everdien Hagen  

 

Huwelijksjubileum 
Het echtpaar Van Kalkeren - van Os was 6 december 2024 50 jaar getrouwd. 

Thea en Henk van harte gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk. Namens de  

PG Lingestreek kern Zoelen mocht ik hen verrassen met een bezoekje en een 

bloemetje.  

 

Namens het bezoekteam,  

Alie Muijen 

 

Huwelijk 
De kerkenraad ontving met vreugde het verzoek van twee jonge mensen uit de PG 

Lingestreek, om hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en de zegen te ontvangen. 

Pieter Cornelissen, Zoelenseweg 2 in Zoelen en Naomi van den Berg, De Abdij 17 in 

Kerk-Avezaath. Ze gaan trouwen op vrijdag 17 januari.  

Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in Buren in het Marechaussee Museum om 13.30 

uur. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in de Stefanuskerk in 

Zoelen om 14.45 uur. De voorganger zal zijn hun toekomstige buurman in Zoelen, 

ds. Dick van der Wel. Het paar nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. We 

bidden hen namens ieder in de PG Lingestreek Gods zegen toe.  

 

ds. Everdien Hagen  

 

 

 
 

 

  



 

Terugblik 2024/vooruitblik 2025 
 

Als we terugkijken op het afgelopen jaar dan kunnen we constateren dat er weer  

veel gebeurd is in onze gemeente. We zijn druk geweest met het zoeken naar een 

predikant, op het laatste moment heeft zij echter het beroep niet aangenomen. Dat 

was een grote tegenvaller voor ons. De kerkrentmeesters zijn druk geweest met de 

laatste omzettingen van alle rekeningen, nog niet alle rekeningen kunnen worden 

omgezet. Bestuurlijk gezien vinden we elkaar steeds beter. Het valt ook niet mee 

gelet op de vele verschillen tussen de oude kerkenraden, maar we groeien steeds 

meer naar elkaar toe. Ook de kerkdiensten worden goed bezocht. Ook daar zijn we 

als kerkenraad erg blij mee dat hier een goede opkomst in te zien is. Als we dan 

kijken naar de verschillende diensten, dan vallen voor mij naast de “gewone” diensten 

de Pinksterdienst en de startzondag op. Mooie diensten met veel bezoekers.  

 

Ook zijn er veel initiatieven die door vrijwilligers in de diverse kernen gerealiseerd 

worden. U kunt hierbij denken aan bezoekmiddagen, stamppotmaaltijden, BBQ, 

diverse bijbelstudiebijeenkomsten, gebedskringen, kerstvieringen en overige zaken. 

Deze zouden zonder de verschillende vrijwilligers nooit gehouden kunnen worden 

waarvoor veel dank! Samen houden we de kernen levend, zodat het kerkelijk leven 

ook buiten de kerk zichtbaar is. Al deze activiteiten geven aan dat er veel meer 

kerkelijk werk gaande is dan alleen de diensten op de verschillende zon- en 

feestdagen.  

 

Verder zijn we als kerkenraad aan het nadenken over hoe we om moeten gaan met 

alle gebouwen. Hiervoor hebben we Roelof van de Broek gevraagd om een beleidsstuk 

te maken. Dit stuk zullen we gebruiken als leidraad om ook voor de toekomst de 

continuïteit te kunnen waarborgen en welke functies de kerkgebouwen naast kerk-zijn 

nog meer kunnen hebben. 

 

Als kerkenraad beraden we ons over hoe we verder moeten gaan nu we nog steeds 

geen predikant hebben. Voor nu zetten we in op een interim-predikant voor minimaal 

een jaar, hij/zij zal Everdien vervangen bij de kerkenraadsvergaderingen. Ook zal hij 

zich bezig houden met het beleidsplan voor de gebouwen en het bezoekwerk in de 

diverse kernen. Naast het aantrekken van een interim-predikant zijn we natuurlijk 

ook nog bezig met het zoeken naar een geschikte predikant voor onze gemeente. De 

complete beroepingscommissie is, nadat we de eerste beroepingssessie gehad 

hebben, weer volledig in functie om te kijken of we met de lijst van beschikbare 

predikanten nog geschikte kandidaten kunnen vinden. 

 

De eerste periode van 2 jaar is bijna voorbij. Dat houdt in dat bijna de helft van de 

kerkenraad afscheid zal nemen. Hiervoor zoeken we aanvulling. Inmiddels is er wat 

beweging in het aanmelden van kerkenraadsleden. Mocht u op een of andere manier 

toch een taak binnen de kerk/kerkenraad willen vervullen, dan verzoek ik u contact 

op te nemen met een van de kerkenraadsleden.  



 

Riet van Buren neemt afscheid als officieel kerkenraadslid, wel blijft zij als ouderling 

met een bijzondere taak bezoekwerk doen en ook Wim Lassche zal afscheid nemen 

van de kerkenraad. Ook hij krijgt een bijzondere taak als kerkrentmeester: 

bestuurslid van het Völckerfonds. Verder nemen Koos Karsijns en Bert Heideveld 

afscheid. 

 

Dan, zo terugkijkend naar 2024, kan ik alleen maar dankbaar zijn dat we als team 

samen bezig mogen zijn om de kerk binnen onze mooie streek een plek te geven 

waar we nu maar ook in de toekomst naar toe kunnen als gemeente om ons geloof te 

belijden. Dit betreft niet alleen de kerkenraadsleden, maar ook alle vrijwilligers die in 

alle kernen voor en achter de schermen aan het werk zijn voor de instandhouding van 

deze gemeente. 

 

Dan rest mij verder iedereen te danken voor zijn of haar inzet en ik hoop dat we de 

komende jaren verder kunnen bouwen aan de verdere bloei van onze mooie 

gemeente. 

 

Namens de kerkenraad, 

Johan van Zetten 

 

 

Ontmoetingsmiddag 12 februari 2025 
 

Om de traditie voort te zetten organiseren we voor de ouderen in Zoelen weer een 

ontmoetingsmiddag. U bent van harte welkom op  

woensdag 12 februari 

van 14.00-16.00 uur 

in de consistorie in Zoelen 

Een moment in de winter om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 

koffie of thee.  

Aanmelden voor deze middag kan tot 7 februari bij Jolanda de Koning, telefoon:  

06 404 111 51 of e-mail: joldekoning@ziggo.nl of bij een van de bezoekers uit het 

bezoekersteam.  

 

Een vriendelijke groet,  

namens het bezoekersteam, 
 

Ton en Ina van Dellen, Ed en Tine Snijders, Alie Muijen, Gerda Verweij, Anne van de 

Werk, Sandra Schelling en Jolanda de Koning 

 

  



 

Blijdschap, vreugde & genieten 
 

Wat zouden we dat graag willen, altijd blijdschap voelen! 

Helaas, dat gaat niet in ons leven. We komen veel verdriet en narigheid tegen. We 

maken van alles mee, mensen doen ons en anderen van alles aan. En ook wij hebben 

geen schone lei. 

En toch, en toch… 

In de bijbel wordt ook over vreugde gesproken. En dan bedoel ik niet de blijdschap 

die je kunt ervaren als je iets leuks meemaakt: een leuk feest, een geboorte, een 

mooie bloem, een overheerlijke oliebol, een kwispelende hond. Het is fijn als we 

daarvan kunnen genieten. 

Het gaat niet over de omstandigheden. Maar het gaat over veel diepere dingen, zoals 

in Filippenzen 4: weten dat je een kind van God bent, dat er altijd Iemand is die van 

je houdt. Iemand die je heeft vergeven, Iemand die je troost. En Deze Zelfde zal ooit 

eens alles nieuw maken. Dan mogen we genieten van een volmaaktheid die we nu 

niet kennen. 

Daar mogen we naar uitzien. En ondertussen weten dat Hij nu al bij ons is. 

 

Sandra Schelling 

 

 

 

 

  

 

SOFIETJE 
 
GELUKKIG NIEUWJAAR! 

Velen menen dat geluk is te veroveren,  

weinigen menen dat geluk een geschenk is,  

zeer weinigen weten dat geluk het resultaat is van geleerde lessen.  

 

Maak mij, HEER, met Uw wegen vertrouwd,  

leer mij Uw paden te gaan.  

Wijs mij de weg van Uw waarheid en onderricht mij, 

want U bent de God die mij redt,  

op U blijf ik hopen, elke dag weer.  

(Ps. 25 : 4-5) 

 

 



 

KERKRENTMEESTERS  
 

Collectes: 

8 december € 87,25 

25 december € 100,20 

31 december € 56,85 

 

Gift 

Via Sandra  € 50,- 

 

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

8 december KIA werelddiaconaat      € 91,17  

24 december Kinderen in de knel        € 137,98  

25 december Kinderen in de knel        € 289,62  

      

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

8 december mevrouw A. Postma 

  de heer H. Junte 

25 december de heer D. Borneman 

  cadeautjes voor Stijn en Ernst van Bemmel 

 

De volgende giften mochten we ontvangen: 

Via Maarten Verweij €  5,- 

Via Jolanda de Koning € 10,- 

 

Waarvoor hartelijke dank. 

  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Jenny en Ria 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 
 


